
             



„Wie liefdevol zijn eigen leven 

        „voor and’ren geeft, 

„die weet, dat hij door ‘t heilig streven 

        „in waarheid leeft. 

„De wereld in ! En laat u dragen 

        „door ‘s geestes vloed ! 

Getroost in God, moet ge alles wagen 

        „ voor ’t hoogste goed.” 



  

Psalm 25: 4, 5ª en 21ª. 

„Heer toon mij uwe wegen en leer mij 

„uwe paden! 

„Leid mij in uwe waarheid en leer mij! 

„Dat vroomheid en oprechtheid mij be 

„hoeden 



God is liefde; wie in de liefde blijft. 

die blijft in God en God in hem. 

1 Johannes 1V: 16 



 

Zalig zijn zij, die niet zien 

en nochtans gelooven               Joh. XX: 29 


